Laura Beljaars (1988)
Student pabo
Heeft gilles-de-la-tourette

‘Op mijn achtste begon ik met

mijn ogen te draaien en dat doe ik
nog steeds. Daarnaast heb ik ook
andere tics, maar die verdwijnen

soms weer. Je moet het je voor-
stellen als een soort kriebel die
zegt: je moéet die tic doen. En als
je het niet doet, wordt de kriebel
steeds sterker. Het is dus fijner
om gewoon te ticcen, want dan

ebt het weg. Je kiint het leren on-

derdrukken, maar dat is heel

‘Het is fijner om gewoon te ticcen’

moeilijk. Mij lukt het soms door
me op een punt op de grond te
concentreren. Het rotste van tou-
rette vind ik de dwanggedachten
die erbij horen. Als ik bijvoor-
beeld M&M'’s eet, dan moet ik
eerst de rode, dan de blauwe, dan
de oranje, dan de bruine, dan de

groene. Het klinkt heel naar,
maar ik weet niet beter. Het hoort
bij mij, zonder zou ik niet mezelf
zijn. Het heeft ook leuke kanten.
Mensen met tourette zijn vaak
heel creatief, ik kan bijvoorbeeld
heel mooie taarten bakken en
naai mijn carnavalskleren zelf.’
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